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pratassmarami hrdi samsphurad atmatattvam

saccit-sukham paramahamsa-gatim turiyam |

yat svapna-jagara-susuptam avaiti nityam

tad brahma niskalam aham na ca bhita-sanghah [[ 1 ||

e pratar = vroeg in de morgen

e smarami = ik herinner

e hrdi=inde geest

e samsphurat = stralend

e gtma-tattvam = de waarheid van het zelf

e sat-cit-sukham = onveranderlijk, onbegrensd bewustzijn
e parama-hamsa-gatim = het ultieme doel van sannyasi’s
e turiyam = de ‘vierde’

e yat=degene die

e svapna-jagara-susuptam = de droom, wakende staat en diepe slaap
e qvaiti = het is getuige van

e nityam = altijd

e tat brahma = die brahman

e niskalam = onverdeeld

e gham = ik (ben)

® na ca bhdta-sanghah = en niet een product van elementen

Vroeg in de morgen herinner ik me de stralende waarheid van het zelf in de geest: het
onveranderlijke, onbegrensde bewustzijn, het ultieme doel van sannyasr’s, de ‘vierde’, en
wat altijd de getuige is van de droom, wakende staat en diepe slaap. Ik ben die onverdeelde

brahman, en niet een product van elementen.
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pratarbhajami manasa vacasam agamyam

vdaco vibhanti nikhila yad anugrahena |

yam neti neti vacanairnigama avocan

tam deva-devam ajam acyutam ahuragryam [| 2 ||

e pratar = vroeg in de morgen

e bhajami = ik vereer

e manasa = met (mijn) geest

e vacasam =voor woorden

e agamyam = wat niet bereikbaar is

e vdcah = woorden

e vibhanti = zij komen tot bestaan

e nikhilah = volledig

e yad-anugrahena = door wiens zegening
e yam = welke

e neti neti = ‘niet dit, niet dit’

e vacanaih = met de woorden

e nigamah = de Veda’s

e gavocan = zij hebben gesproken

e tam=dat

e deva-devam = de deva van de deva’s
e gjam = de ongeborene

e acyutam = de onveranderlijke

e dhuh = (de wijzen) zeggen

e agryam = degene die voorafgaat aan alles

Vroeg in de morgen vereer ik met mijn geest dat wat niet bereikbaar is door middel van
woorden, maar door wiens zegen alle woorden tot bestaan komen en waarover de Veda’s
hebben gesproken met de woorden ‘niet dit, niet dit’. De wijzen zeggen dat dit de deva van

de deva’s is, de ongeborene, de onveranderlijke, die voorafgaat aan alles.

Advaita.nl



Pratassmaranam

Vers 3
IAHTIH THE: TS0 U1 Gelaede, oS |
AR, TTCRITHRISHT Tt HTeH 39 TfepTiieed 1l % 1

pratarnamami tamasah param arka-varnam

parnam sandatana-padam purusottamakhyam |

yasminnidam jagad asesam asesa-mirttau

rajjvam bhujangama iva pratibhasitam vai [[3 [/

e pratar = vroeg in de morgen

e namami = ik maak een buiging

e tamasah param = wat voorbijgaat aan de duisternis (van onwetendheid)
e arka-varnam = wat schittert als de zon

e pdrnam =vol en compleet

e sandtana-padam = altijd aanwezig

e purusottama-akhyam = gekend als het allesdoordringende, meest verheven wezen
® yasmin =in wie

e jdam =dit

e jagat = universum

e asesam = volledig

e asesa-murttau = in wiens onbegrensde vorm

® ragjjvam =in een touw

e bhujangamah = een slang

e jva=zoals

e pratibhasitam = verschenen

e vai = waarlijk

Vroeg in de morgen maak ik een buiging naar dat wat voorbijgaat aan de duisternis van
onwetendheid, wat schittert als de zon, wat vol en compleet is, wat altijd aanwezig is en wat
gekend wordt als het allesdoordringende, meest verheven wezen, in wiens onbegrensde

vorm het volledige universum verschenen is, zoals een slang verschijnt in een touw.
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